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Als ik toch 'ns rijk was, 
Dedel deidel dedel dedel deidel deidel dom. 
Alle dagen biddie biddie bom 
Als ik toch eens rijk zou zijn 
Niet zo hard meer werken 
Dedel deidel dedel dedel deidel dedel deidel dom. 
Wat ik maar een ietsie pietsie rijk 
Dedel dedel dedel deidel dom. 
 
Ik bouwde prompt een huis met zeventig kamers 
Vloeren bedekt met dik tapijt 
Een glazen koepeldak voor een zee van licht 
Drie mooie trappen waarvan één naar het dak 
Een tweede naar beneden leidt 
Een derde dient alleen maar voor 't gezicht 
 
Dan zouden op mijn erf kippen en ganzen. 
Zingen in duizendvoudig koor 
Snaat’rend, kaak’lend, gakkend, zo hard als 't kan 
En al dat  kwak-kwak-kwak en tokke-tokke-tok 
Dat klonk als trompetten in je oor 
Dan wisten ze: Daar woont een schatrijk man 
 


